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Woordje van de Globe 

 

Hey babes!! 

 

Het voelt voor mij alsof de vorige globe nog maar eergisteren 
uitkwam, maar tegelijkertijd alsof er al zo veel gebeurt is sinds 
dien, want er zijn dus weldegelijk al 3 (bijna 4 eigenlijk) weken 
verstreken. Dat is niet super veel maar toch wel een kwart van het 
semester en het studentenleven is intussen weer dagelijkse kost. 
Sinds de vorige globe ben ik verkozen tot Cultuur, een functie 
waar ik super excited voor ben, we hebben onze eerstejaars leren 
kennen, onze eerste cantus van het jaar gehad, onze eerste 
saltoavond en straks ons eerste feestje. 

De Doopglobe van vorig jaar was de allereerste globe door mij 
gemaakt en terugkijkend op die editie kan ik toch wel zeggen dat ik 
vind dat ik verbeterd ben. Ik ben heel dankbaar aan iedereen die 
zich al dan niet nog globes van voor mijn tijd herinnert en de tijd 
neemt om me te komen vertellen wat ze van de nieuwste editie 
vinden. Of dat nu positief of negatief is, want ik heb toch ook wel 
al eens een foutje of twee (of drie of vier) gemaakt, dat durf ik 
toegeven hihi, en daar mag ik dan gerust op gewezen worden.  

Een van de dingen waar ik volgens mij stukken beter in geworden 
ben is toch wel dit Woordje van de Globe schrijven. Af en toe zijn 
er echter momenten, zoals nu terwijl ik dit WvdG schrijf, de avond 
van de deadline van deze editie, waarop mij hoofd volledig blanco 
staat. Bij deze een transcript van mijn gedachtegang om deze 
pagina te… vullen: 

“… 

… 
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… 

… 

Shit man, brain empty 

… 

… 

Amai dit is echt een van de stomste dingen die ik ooit in de globe 
geschreven heb 

… 

… 

… 

Ik zou beter naar bed gaan 

…” 

Niet veel soeps dus. En ook niet veel patats. Witloofs, bloemkools 
of tomaats. 

Trouwens, onder de mensen die de introductieglobe gelezen 
hebben zullen er misschien een aantal zijn die zich afvragen of 
een zekere Sport mij om zijn aangeboden pintje gevraagd heeft. Ik 
moet echter met grote teleurstelling (en met een even groot 
binnenpretje) meedelen dat Kamiel geen woord van mijn woordje 
gelezen lijkt te hebben. Omdat iedereen die dit wel leest zo mooi 
zwijgt tegen hem hierover ga ik mijn aanbod verlengen met deze 
globe. Dus @Kamiel, wie zoekt, die vindt en wie leest, die drinkt ;) 

Bij deze is het wel stillaan tijd om mijn woordje af te ronden. Er zit 
namelijk nog een hele globe achter om te lezen, dus bij deze wens 
ik jullie daar veel plezier mee, en tot de volgende! 

Xx 

Niko, Globe & Cultuur 2025-2026  
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Woordje van de Praeses 
 

Hoi, dag iedereen!  

 

We zijn al enkele weken opgeschoten in het academiejaar en ik 
hoop dat jullie je even hard aan het amuseren zijn als ik, maar nu 
is het dus tijd om het 2e voorwoordje te schrijven voor de globe. 
Op inspiratieloze en dode momenten als deze zondagavond is het 
dan altijd eens tof om terug te denken aan wat er de afgelopen 
weken eigenlijk precies allemaal gebeurd is. Het doet me 
spontaan terugdenken aan de introductiedag waarop we achteraf 
nog met enkele 1e jaars hebben kunnen genieten van een 
aangenaam nazomers zonnetje en een frisse pint in de hand. Toen 
was de kennismaking nog eerder aftastend, maar doorheen de 
weken nadien hebben we de 1e jaars onder meer op de jumpsky 
activiteit en tijdens de peter en meter avond hartelijker leren 
kennen, een toffe bende als je het mij vraagt! Daarnaast zit onze 
1e cantus er ook al op en was het sporttoernooi der 
wetenschappen een echte voltreffer. Hopelijk heeft de toffe 
sportsfeer die er heerste jullie kunnen overtuigen om Geografica 
in de komende weken bij te staan bij een of meerdere ifk/ift 
sportactiviteiten.  

 

Met al deze toffe activiteiten van de afgelopen weken is het 
allemaal al heel snel gegaan, tempus fugit, maar gelukkig hebben 
we ook in de komende weken veel toffe activiteiten in het 
verschiet om met volle teugen te kunnen blijven genieten van 
onze studententijd! De belangrijkste, althans voor de 1e jaars, is 
misschien wel de doop. Deze activiteit biedt een kans aan de 1e 
jaars om de basis te leggen voor hechte vriendschappen en opent 
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de deur naar het hele cantustraditie die Gent rijk is, een echte 
aanrader dus! Daarnaast staat er de komende weken ook een 
plezante (gezelschaps)spelletjesavond in de s8 op de planning 
net als enkele saltoavonden en nog zoveel meer. Hopelijk tot dan!  

Groetjes  

Remi 

  



8 
 

 

  



9 
 

Afgelopen Activiteiten 
 

Jumpsky + gratis vat 

Hallotjes iedereen,  

We trokken met een bende enthousiaste eerstejaars geografen 
naar Jumpsky om ons in het zweet te springen. Er werd 
gesprongen, gelachen, gevallen en natuurlijk weer opgestaan :)). 
We hebben ons hard geamuseerd. Daarna trokken we naar ons 
stamcafé in de overpoort: de salto, daar hebben we een gratis vat 
gekregen en dat ging vlot op. 

 

 

 

 

 

  



10 
 

Na de eerstejaars activiteit was iedereen sterk uitgedroogd, dus 
zijn we onze dorst gaan lessen op het eerste gratis vat van 
academiejaar 25-26. Al snel werden we vergezeld door een aantal 
oude bekenden wat, in combinatie met de enthousiaste 
eerstejaars, ervoor zorgde dat het vat redelijk snel op was. 
Gelukkig konden we rekenen op onze penning die (na een sterk 
debat in de wc’s) zomaar nog 2 extra plateaus heeft besteld (prijs: 
35 flesjes tabasco) 

 

 

 

 

 

Peter- & meteravond 

In week 2 hebben we ons buik kunnen vullen met een heerlijk bord 
spaghetti (of meerdere). Via een formulier konden de eerstejaars 
hun info delen waardoor de meters en peters ze beter leren 
kennen. Daarna kregen de eerstejaars hun meters en peters en 
konden ze kennis maken met elkaar. 
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Openingscantus 

Geachte commilitones, Geograficanen en al de rest 

De donderdag van week 2 stond onze eerste cantus van het jaar 
op de agenda. Met kiel, lint en codex trokken we naar de lounge 
van de Delta om onze mooie zangstemmen te laten weerklinken 
op het Io Vivat, de Blauwvoet en natuurlijk het kringlied. Ook was 
het de eerste keer dat de eerstejaars hebben geproefd van het 
cantusgebeuren, wat eigenlijk een synoniem is voor sfeer, 
ambiance en een paar strafjes. De afwezigen hadden zeker 
ongelijk! Maar niet getreurd want de volgende cantus komt er 
weer al bijna aan, namelijk de doopcantus op 28 oktober. 

Ik heb mij alvast geamuseerd en kijk ernaar uit samen met jullie er 
een studentikoos cantusjaar van te maken!  

Groetjes Joran 
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IFK minivoetbal dames 

Het minivoetbal voor dames was een mooie start van het nieuwe 
sportjaar. We zaten opgeschepen in een poule van drie met de 
rechten en een vorige finalist, Chemica. Initieel hadden we een 
grote ploeg, waarmee we alle matchen zouden hebben kunnen 
winnen. Jammer dus dat drie van onze geweldige dames moesten 
afzeggen voordat de wedstrijd begonnen was. Toch waren het 
wedstrijden met veel goals en spektakel en dus spijtig voor 
diegene die de weg niet vonden om ons schitterend team aan te 
moedigen. Zelfs met nog een extra voetbalster die ons team 
vervolledigde voor de 
tweede match, was de VRG 
en Chemica ons te machtig. 
Gelukkig voor hen die nog 
eens willen komen is er nog 
een match, want we zijn 
door naar de volgende 
ronde! To be continued! 

 

Sporttoernooi der Wetenschappen 

Sporttoernooi der Wetenschappen… Enkel de naam alleen al doet 
denken aan spektakel. Een nieuwe editie, deze keer in het najaar 
(thx Remi), waarin de vijf wetenschapskringen streden voor de 
titel van meest sportieve vereniging. Over de namiddag heen 
kwamen vijf sporten aan bod waarmee punten te verdienen 
waren, en natuurlijk was er ook een hapje en een drankje te 
verkrijgen.  

De competitie werd op gang getrokken met baseball. De 
aanwezigen werden opgesplitst in twee teams: de geo’s en de 
rest. Meer dan een uur lang bestookten ze elkaar met 
kanonslagen. Uiteindelijk werd de machtsverhouding duidelijk en 
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triomfeerden de geo’s. Vervolgens was het tijd voor de korte maar 
krachtige touwtrekcompetitie. Drie man verdedigde telkens de eer 
van hun kring in een één-tegen-één-duel. De natte grond speelde 
ons parten, en we houden het bij: wie niet sterk is, moet slim zijn.  

Terwijl de avond vorderde, was het alweer tijd voor de volgende 
sporten. Kubb en voetbal vonden gelijktijdig plaats. In het voetbal 
streden drie teams voor de punten: Chemica, Geologica en “de 
rest”. De geografen waren sterk vertegenwoordigd in “de rest” en 
bemachtigden, na de geologen te domineren, een tweede plaats. 
Ook het kubbtoernooi was een strijd tussen drie kringen: 
Geografica, Wina en Chemica. Beheerst als we zijn, kwamen we 
ongeslagen uit deze competitie.  

De vijfde sport waarin punten te sprokkelen waren, was 
kogelstoten. Doorheen de hele avond mocht iedereen een poging 
wagen en de verste worp van elke kring werd bijgehouden. Ook 
kon je de hele avond door spikeball en frisbee voor het plezier 
beoefenen.  

Uiteindelijk werden alle punten samengeteld, wat de volgende 
rangschikking opleverde: op de eerste plaats Chemica, dan GBK, 
Geografica, Geologica en tot slot Wina. Een mooie derde plaats — 
en nog maar eens het bewijs dat we de betere geo’s zijn. Een 
geslaagde editie vol sportiviteit en gezelligheid! 
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Saltoavond 9/10 

De eerste Salto avond begon al goed, door een tekort aan St 
Hubertus kregen we korting op alle zware bieren en rouge! Dit 
zorgde voor veel blije gezichten en groot gejuich (of kwam dat 
door de LILA die eindelijk vertrok?). Naarmate de avond vorderde 
werd er nog genageld en gelachen, gepraat en zelfs gedanst. We 
kregen zelfs bezoek van enkele geologen! Al bij al dus een 
geslaagde salto avond. 
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Dixits I 
   

  

Ik ga honderd 
kindjes kopen 

 -Lennert 
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Doopinfo  
 

Beste eerstejaars en niet-gedoopte ouderejaars  

 

Allereerst welkom! Welkom bij het jaarlijkse woordje waarin de 
temmer jullie probeert te overtuigen om je te laten dopen.  

Een studentendoop moet de basis zijn voor vriendschappen, 
plezier en de rest van jullie fantastische studententijd. Daarom 
ondertekenen wij al jaren met veel trots het Vlaams Doopcharter 
én het Gents doopdecreet. In deze documenten staat uitgebreid 
wat wel kan op een doop, maar ook wat absoluut niet kan. 
Studentendopen die in de media komen omdat het misgelopen is, 
zijn dan ook vaker wel dan niet verenigingen die geen zo’n decreet 
hebben ondertekend.  

Geografica is een kleine kring waarbij bijna iedereen elkaar kent. 
Elke geograaf of landmeter is bij ons meer dan welkom. Als je 
beslist om je te laten dopen kan je steeds aan onze cantussen 
deelnemen, samen genieten van bier (of water) en gezellig zingen. 
Je leert ook oudere studenten of zelfs afgestudeerden kennen, die 
je zeker tips kunnen geven om je studententijd fantastisch te 
maken (naast en achter de boeken). Bij de doop en doorheen het 
jaar zal je ook een onbeschrijfelijke band smeden met je 
medeschachten, die ongetwijfeld je beste vrienden zullen 
worden. Om toch een klein tipje van de sluier te lichten, wordt het 
een vuile doop. Wat houdt dat in: teambuildingsspelletjes en 
kleine opdrachtjes waarbij je wel vuil kan worden, maar alleen als 
jij dat wilt! Er is nooit een verplichting om alcohol te drinken en de 
doop neemt slechts 1 avond in beslag.  

Inschrijven doe je door me aan te spreken in de gang of me een 
berichtje te sturen en er wordt 14 oktober een infomoment 
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gepland voor extra info. Nog niet helemaal overtuigd of je hebt nog 
vragen? Bereik me via Facebook, Instagram, WhatsApp 
(0485073248) of stuur een mailtje naar 
schachtentemmer@geografica.be.  

 

Blauw-rode groetjes  

Jullie temmer,  

Maaike  

 

P.S. Indien je nog geen 18 zou zijn, heb je toestemming nodig van 
je ouders. Daarvoor kan ik jullie een formuliertje meegeven, zodat 
zij ook op de hoogte zijn. 

 

      

 

  

mailto:schachtentemmer@geografica.be
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Welcome to Ghent 
 

Zoals ik in de vorige globe beloofd heb, heb ik voor jullie een 
aantal plaatsen in Gent gezocht om met jullie allen te delen. Ik 
heb hard en ver en zeker niet last minute gezocht naar een aantal 
plekjes om over te vertellen. Dit zijn natuurlijk zeker niet de enige 
leuke plekjes in Gent en het ene zal al een betere aanrader zijn 
dan het andere maar dit zijn toch al plaatsen waar ik zelf goeie 
herinneringen aan heb. En als je sommige van deze al kent, so be 
it. Maar als je zelf nog aanraders voor mij hebt, dán moet je mij 
zeker een berichtje sturen ofzo!!!  

 

Voor de cafégangers 

Met het juiste gezelschap zijn de meeste cafés in Gent geen foute 
keuze. Als je eens een reden wil om een café te bezoeken dat je 
niet kent kun je bijvoorbeeld eens in de Guidogids kijken of er een 
goeie promo in zit en je vriendjes en vriendinnetjes naar daar 
meeslepen. Om toch een plaats te kunnen aanraden ben ik dus 
elders gaan zoeken, en ik herinnerde mij een plaats waar ik eens 
beland ben omdat een vriendin van mij een crush had op iemand 
die daar werkte. Ik heb het over Kaffee De Planck. Hoewel ik haar 
interesse voor de ober niet deelde is De Planck toch bij mijn 
aanraders beland, zeker voor de bier-enthousiastelingen onder 
ons. Ze hebben er namelijk een grote dikke kaart met wel honderd 
bieren op en een behulpzame uitleg bij elke keuze en info over de 
brouwerij en streek van afkomst. Ik mag natuurlijk niet liegen of 
verbergen, het is misschien op sommige vlakken ietwat aan de 
prijzige kant maar het kan ook zeker erger. De moeite waard om 
toch eens in je leven te komen, ik vond het wel leuk om er eens te 
gaan, mede omdat het Kaffee op een boot in het water ligt, 
gewoon hier midden in Gent! 
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Voor de foodies 

Ook aan leuke eetplekjes geen gebrek hier in Gent, alleen moet je 
soms meer weten waar te zoeken, want er is ook wel de kans om 
mindere ervaringen op te doen. En weer kan ook hier de Guidogids 
helpen, want foutjes zijn al een pak minder erg als er korting op 
was. Omdat ik niet iedereens smaak deel ga ik proberen wat 
verschillende dingen te vinden om aan te raden, maar met de 
volgende paar zou je toch al op weg moeten kunnen. 
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Ten eerste, Currychiwa. Een echt, écht goed 
Japanse curry restaurant, betaalbaar en 
kwaliteitsvol. Enkele jaren geleden zat hier een 
bon voor in de Guidogids en ik ga het me denk ik 
voor de rest van mijn leven beklagen dat ik die 
vergeten te gebruiken ben.  

 

Ten tweede moet ik de Pasta la Vista vermelden, nu we nog niet 
met de aller obscuurste Gentse hoekjes bezig zijn. Voor pasta 
fans die deze plaats nog niet kennen, je mist iets! Er zit een dikke 
vette 1+1 bon in de Guidogids en toen ik hem zag… zeggen dat 

mijn hart sneller begon te slaan klinkt 
misschien wat dramatisch maar zo 
voelde het toch wel een beetje hehe. Qua 
prijzen vergelijkbaar met de Bocca maar 
qua smaak verkies ik persoonlijk Pasta la 
Vista. Ik neem er zelf vaak de pasta van 
het huis en die is zo’n beetje als een 
bolognese met luxueus voelende 
extraatjes. 

En als laatste, hoewel ik het gevoel heb dat de prijzen er in de 
laatste jaren aan sneller tempo gestegen zijn, kan ik als food-
enthousiast dit deel niet afsluiten zonder iets te zeggen over de 
Holy Guacamoly. Want zelfs met de inflatie 
valt het eigenlijk nog mee, en je voelt de bui 
misschien al hangen maar er zitten dus 
inderdaad bonnen voor in de Guido gids. Het 
zijn niet allemaal de meest mindblowing 
kortingen maar dat kan ik van de burrito’s niet 
zeggen. Geweldig lekker vind ik ze, en hoewel 
ik fan ben van mijn nieuwe kot, ik mis er op drie 
minuten wandelen vandaan zitten zoooo hard.  
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Voor de nerds 

Omdat niet voor iedereen alles om bier en/of eten draait ben ik 
gelukkig een zeer veelzijdige scriptor. Ook in de wereld van de 
nerds ben ik een beetje thuis. Zo vind ik mezelf ondanks de 
sketchy uitziende ingang toch een paar keer per jaar in de Worlds’ 
End, waar ik persoonlijk eerder de boardgame sectie doorzoek. Je 
vindt er echter van elke smaak wel iets, van TTRPG’s, boardgames 
en kleurrijke, shiny dobbelstenen (ja ik heb daar al een setje 
gekocht, such shiny rocks, who could resist?) tot strips, een hele 
afdeling manga van vloer tot plafond over drie ruimtes gespreid en 
een iets meer questionable hoek die mijn vrienden niet redeloos 
de “hentai-hoek” doopten. Ook is er een cafeetje aan verbonden 
met uitzicht op water 
en waar je spelletjes 
kan spelen, er D&D 
avonden georganiseerd 
worden en je korting 
krijgt als je in cosplay 
komt.  

 

Er zijn natuurlijk nog nerd-hotspots in Gent maar ik moet toegeven 
dat ik er niet supermegaveel ken. Om toch wat consistent te 
blijven met mijn aanraders uit de Guidogids vermeld ik even dat 
geek-bar Comic Sans en stripwinkel De Poort bonnen in de 
Guidogids hebben, maar voor meer info sla je best dat boekje zelf 
eens open. 

 

Voor de explorers 

Dit is een sectie waar ik naar uitgekeken heb om te schrijven, 
omdat het de spot is die je het minst zou verwachten in deze lijst 
maar ik heb er toch al wat meegemaakt en ontdekt. Eigenlijk telt 
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het zelfs niet als 1 plaats, want als het ontdekkersbloed net als bij 
mij door jouw aderen stroomt ben je waarschijnlijk al op de juiste 
plek. Ik heb namelijk in mijn leven nog weinig zoveel coole dingen 
gevonden in 1 stad dan op de momenten dat ik door de gangen 
van UGent campussen dwaal. Wist je namelijk dat Campus 
Dunant een gigantische weggeefkast heeft waar je naast boring 
old ringmappen ook bierglazen en gigantische stylo’s kan vinden? 
En dat Campus Coupure een gang heeft vol opgezette vogels en 
andere dieren? Ze hebben zelfs een struisvogel! Ik moedig jullie 
natuurlijk niet aan om op plaatsen te gaan waar je eigenlijk niet 
mag komen, want dat is helemaal niet nodig. Als je maar 
binnenloopt waar de deur al openstaat heeft onze unief al heel 
wat te bieden! En laat me weten als je nog coole dingen vindt want 
ik weet al zeker dat ik het coolste nog niet eens gevonden heb :)) 

 

Dit waren de plaatsten waar ik voor deze editie kon opkomen, 
maar ik hoop dit een lopend segment te houden voor de rest van 
het jaar. Ken je dus zelf nog een toffe plek, deel ze dan gerust met 
mij als je me ziet, via bericht of via globe@geografica.be! En voor 
enkele van deze toffe plaatsten zijn er dus zoals je gemerkt hebt 
bonnen in de Guidogids die je aan het begin van het jaar hopelijk 
hebt gekregen. Wil je echter meer uit je bonnen halen, en dus nog 
meer van Gent zien? Op dinsdag 4 november gaan we met 
Geografica op Geo-Guido-tour, een tocht waarbij we allemaal 
cafés bezoeken die in de gids staan, onze bonnen benutten en al 
bij al dikke fun maken. Dus kom af als je wil, ontdek Gent wat 
tussen je lessen en andere zotheden door en ik zal blijven zoeken 
naar plekjes om met jullie te delen. 

Xx 

Niko 

  

mailto:globe@geografica.be
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Dixits II 
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Halloween op kot? 
 

’t Is the season to be spooky, falalalala lalalala! Oktober is de tijd 
van het jaar waar je ouders vroeger waarschijnlijk kostuums 
kochten voor hun gremlin en je school spooktochten organiseerde 
en je verkleed naar je hobby’s ging. Zo was het bij mij toch. Nu ik 
groot en *ahum* volwassen ben vind ik mezelf minder in mijn 
verkleedkoffer en minder tussen de feloranje versieringen. 
Eigenlijk is dat een gemist, want ondanks de kapitalistische aard 
van Halloween en andere feesten tegenwoordig zijn er heel wat 
dingen die je toch low tot no-budget kan doen om de maand wat 
gezelliger te maken. Ik heb het dus op mij genomen om jullie wat 
knutsel, snack en verkleed-ideeën te bezorgen zodat we allemaal 
een beetje meer kunnen genieten van spooky season. 

Xx, Niko 

Knutselideetjes:  

- Spinnenweb op je raam: met doorzichtige tape en wat wol 
kun je je Halloween-sfeer al meteen delen met de 
buitenwereld. 

- Spookjes om op te hangen: twee zakdoekjes, met de ene 
maak je een prop, de andere leg je er over als een spookje 
en maak je vast met een touwtje of een elastiekje. 
Traditiegetrouw aanwezig op elke Halloweenfeestje dat 
mijn lagere school ooit georganiseerd heeft en nog zal 
organiseren. 

- Cut out slingertjes: neem een schaar en knip een strook 
papier (bijvoorbeeld de rand van deze globe-pagina ;)). 
Plooi hem in een accordeon en knip er vormpjes uit om 
een leuke slinger te maken  
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Pour manger (thank you Pinterest!): 

- Pompoensoep: niet zo origineel, maar wel een reminder 
dat het super simpel is om gewoon een brik 
pompoensoep of een pakje Royco soepjes te kopen en de 
herfstige sfeer binnen te halen. 

- Croque monster: wie heeft er en deze 
wereld nog tijd om echt een 
pompoen te snijden? Jammer wel, 
want dat is leuk. Gelukkig is het een 
stuk simpeler om dat enge gezicht 
gewoon uit een van de boterhammen 
van je croque te snijden :)  

- Caprese hapjes: schijfje tomaat, half 
bolletje mozzarella en een schijfje olijf 
zeg je? Nee nee, dit zijn oogballen om op 
te eten, ik doe niet aan groentjes en kaas.  

 

 

- Fruit: ooit een banaan gepeld en 
een spook tegengekomen in 
plaats van een stuk fruit? Het is 
nochtans niet moeilijk! En een 
goed excuus om wat chocolade 
te eten. 
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Verkleden in tiny, voor een last minute kostuum dat niet gewoon 
een wit T-shirt met “error 404: costume not found” is: 

- Gewoon een wit laken over je heen smijten lijkt super saai 
en basic, maar af en toe zie ik zo op Instagram een 
fotoshoot passeren van een bende geesten in een 
graanveld. Hoe zou een geestenfotoshoot in een 
kotgebouw er uitzien? Waarschijnlijk wel grappig. 

- Toerist on vacation: een kostuum dat je kan aankleden 
hoe je wil maar toch wel duizend keren beter wordt 
wanneer je het personage erbij speelt! Doe je felste 
hawaiiaanse hemd en je zonnebril aan en vraag aan 
mensen op straat om een foto van je te trekken bij een 
verkeersbord ofzo alsof het een monument is. 

- Mad scientist: voor degenen onder ons die een kiel 
hebben of (een kennis met) een labojas is dit een hele 
simpele. Doe er een beschermende bril of een zwembril 
ofzo bij aan, kam je haar tegen de richting in en smeer wat 
zwarte vlekken op je gezicht van de mislukte proeven die 
je op je kot uitsteekt. 

- Grill dad or wine mom: of Karen of… er zijn genoeg 
stereotypen in de wereld gebaseerd op alledaagse 
mensen met alledaagse kleren die jij misschien ook in je 
kast hebt hangen.  

 

 

Nu heb je een aantal ideeën om je omgeving te verHalloweenen. 
En nodig je vrienden eens uit om samen soep te drinken ofzo, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd! 
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Spelletjeshoek 
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MILIEU 
 

Dag lieve Geografen vriendjes, hier is jullie milieu weer! Deze 
editie draait alles rond bomen! Dit omdat ze zeer belangrijk zijn op 
onze aarde, zonder bomen was er niet genoeg zuurstof om onze 
slimme breinen te laten overleven. 1 boom kan namelijk 20 kilo 
CO2 per jaar opnemen. Dat is evenveel als 100 appels! Het is ook 
herfst! Dit wil zeggen dat de blaadjes mooie kleuren gaan krijgen 
en ze binnenkort gaan afvallen. Als jij deze herfst een mooi 
herfstbeeld tegenkomt, stuur me dan gerust een foto! Dan steek 
ik ze misschien in mijn volgende tekstje. Deze keer ga ik proberen 
om jullie bomenkennis wat te doen stijgen. Beginnen gaan we 
doen met enkele leuke bomenweetjes: 

 

- Eén grote boom is net zo verkoelend als 10 airco`s volgens 
onderzoek van de Universiteit van Wageningen uit 2011. 

- De meeste herfstbladeren er zo`n anderhalf jaar over doen 
om te verteren.  

- We zonder de Schietwilg (Salix alba) geen aspirine zouden 
hebben? 

- De aarde bevat 3 miljoen bomen 

- Het grootste bos op aarde is het Taigawoud, dat loopt van 
Europa tot in Azië, Noord-Amerika en Canada. 

- Als je een Hazelaar in je tuin plant, kan je truffels kweken 

- Bomen zijn grote waterslurpers. Een grote eik kan ongeveer 
100 liter water per dag verbruiken, en een gigantische 
sequoia kan dagelijks tot 500 liter drinken. 

- De hoogste boom 115 meter hoog is. Het is een 
kustmamoetboom 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
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Ook is het belangrijk om de juiste afvallende blaadjes die je vindt 
te kunnen determineren. Daarom is het jullie taak om volgende 
blaadje te linken met de juiste boom. 

 

 

A Beuk 

 

 

 

B Esdoorn 

 

 

 

C Populier 

 

 

 

D Iep 

 

 

 

 

 

Oplossing: 

1 

4 

3 

2 

A-2     B-3     C-4      D-1 
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Hopelijk hebben jullie hierbij wat meer geleerd over blaadjes, 
bomen en hebben jullie vooral zin gekregen in de herfst. Indien 
jullie nog niet helemaal overtuigd zijn, kan het inkleuren van deze 
kleurplaat jullie misschien nog opvrolijken. Je hoeft zelf niet na te 
denken over welke kleuren je moet gebruiken. Ze staan namelijk 
met een nummer aangeduid! GoGoGo! 

Vele groetjes 

Jullie milieu Ine 
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Dixits III 

  

Ik ben Maurien aant 
aanraken 

 -Pieter 
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Seks, Mind & Body 
In deze rubriek beantwoordt ons praesidium vragen waarmee jij 
zit! Met al hun ervaring kunnen ze de beste oplossing vinden 
voor jouw probleem! Zit jij ook met een dringende vraag en 
weet je niet aan wie je die moet stellen? Stuur je vraag dan 
(anoniem) door via www.geografica.be/over/globe bij de dixits! 
Lees vervolgens de volgende Globe voor jouw antwoord! 

 

 

Vraag:  

Ik weet niet of hier de beste plaats is om te vragen maar 
hebben jullie tips voor sochtends uit je bed te geraken? Ik blijf 
altijd te lang liggen en dan heb ik geen tijd voor ontbijt. 

-Anonimo Stilton 

 

Antwoord:  

Sport 2: Ontbijt op de fiets 

Globe & Cultuur: zet je wekker aan de andere kant van je 

kamer, dan moet je uit je bed komen om hem uit te zetten 

Globe & Cultuur: en doe je gordijnen open of licht aan terwijl je 

dan toch recht staat 

Vice & Web: Meer zelfdiscipline hebben, wekker = uit je bed 

springen 

Pr & Milieu: Rasp een stuk of 30 wortelen int begin van de 

week, als je te laat bent kan je dan snel wa wortels pakken en 

als ontbijt eten 

Sport 2: Voila en je kunt op de fiets ontbijten me die wortelen. 

En eigenlijk hoef je ze zelf nie te raspen, gewoon een keer 

wassen 

http://www.geografica.be/over/globe
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Cursus: Werkt echt goed! Ik gebruik die techniek zelf al bijna 

een jaar 

Penning& Cantor: Wie heeft ontbijt nodig als je nog kunt 

doorgaan op de calorieën die je de avond voordien genuttigd 

hebt 

Praeses: Gwn wekker telkens met 1u verlaten tot je genoeg 

geslapen hebt, is wat ik morgen ook ga doen, en eig al enkele 

weken gdn heb 

Cursus: Tis wel nog de bedoeling da ze in de les geraken he 

Penning & Cantor: Isda aah nu pas snap ik hoe de universiteit 

werkt  
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Geo-memes en andere  
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Heb je zelf nog geografisch getinte memes? Of leuke foto’s van je 
huisdier? Of allebei? Stuur ze door naar globe@geografica.be en 
misschien kom je ze wel tegen in de volgende editie van de globe!  

mailto:globe@geografica.be
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Aankomende activiteiten 
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Kringlied 
 

Wij zijn nooit het noorden kwijt,  

ook al zien we sterren op z’n tijd. 

Met kaart en baken in de hand, 

zijn wij bekend in ’t Gentse land. 

 

De Aarde is ons werkterrein, 

vooral als we op excursie zijn. 

Ze eindigt meestal in de kroeg 

en duurt meestal tot ’s morgens vroeg. 

 

Maar in juni ligt alles plat, 

niemand die feest, niemand is zat. 

En zijn d’ examens gene lol, 

zeggen wij: ”doe de glazen nog eens vol”. 

 

Heel het jaar is ’t ambiance, 

met nieuwjaar weg met d’ambulance. 

Sport-cultuur en feestvertier, 

Geografica in hart en nier!  

 

Geschreven door: Dimitri Durnez en Michel Deveen; Muziek: The 
Song of Indifference - Bob Geldof.
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